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Toen ik, o Heer, ter bruiloft kwam,

Zag ik de liefde lichten in Uw ogen.

lk heb eerbiedig mij tot op de grond gebogen,
Toen U mij eeuwig tot Uw Bruidje nam,

Ik luister naar Uw liefde-fluisterende mond
En leg mijn hoofd te rusten in Uw handen.
Ik ben van U vervuld tot aan de rand en

Draag Uw glimlach in mijn wezen rond.

Mijn leven moet voortaan een spiegel zijn,
Waarin de mensen van Uw liefde kunnen lezen
Schenk aan mijn ziel de straling van Uw wezen

Laat mij van U de zuiv're weerglans zijn.

Mijn God, nu zijn wij één. Verlaat
Uw hemel en kom dicht naast me lopen.
Schuif het gordijn der eeuwigheid nu open

En neem de sluier weg van Uw gelaat.

Ik ben Uw bruid. Mijn Bruidegom,
Wanneer wilt Gij het bruiloftsteest beginnen?
lk wil U zien en stralend U beminnen,

Ik wil bij U zijn.. ... Kom, Heer Jezus, kom!



