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Gebedskleed

Nu Threes haar gebedsmantel heeft afgelegd, is er nog een 
gevolg. Ze heeft met mij besproken welke bestemming deze 
heeft. Zij schenkt dit gebedskleed, dat ze zelf heeft gedragen, 
aan de kapel van Eikenburg. Threes wil dat ik dit liturgisch 
kleed overhandig aan de kosteres van deze kapel. Aan u dus, 
kosteres? Veel meer dan dat, meer ook dan de pastoraal werk-
ster van Eikenburg. 
Deze overdracht heeft een heel diepe symbolische en werkelijke 
betekenis. Dit heeft te maken met bisschop Bekkers, die in het 
begin van zijn priesterleven rector van Eikenburg was, hier 
woonde en dagelijks de Mis deed en van hier uit zijn werk 
-toen al- in heel het bisdom op zo’n profetische wijze deed. 
Bisschop Bekkers geloofde in het vrouwelijk priesterschap van 
de toekomst. Een eerste aanzet was de zegen, die hij Threes en 
mij gaf en daarmee ons gezamenlijk priesterschap bevestigde.
Threes wil nu, bij haar afscheid zeggen: je bent een priesteres.
Geloof, dat je in de ogen van God, niet alleen toegewijd bent 
aan mensen en aan God maar ook ‘gewijd’ bent door het leven 
zelf, door je leven als priesteres. 
Dit is het levens-priesterschap van de toekomst, het vrouwe-
lijk priesterschap ‘dat al is’.
Moge bisschop Bekkers van Eikenburg waar hij zijn laatste 
zegen gaf op het zieken-triduum, een paar maanden voor zijn 
overlijden, je wijden en zegenen in Gods Naam, zoals zicht-
baar is op deze foto -met de liefde als wapen.

          
Threes & Jan


