
Vol van genade

Ik kan de volheid
van genade
soms bijna
niet aan.

Dan overstroomt
God mij zo met
zichzelf dat het me 
totaal ontroert

En dan stromen er 
tranen over mijn 
gezicht die opwellen 
uit mijn ziel.

God overkomt mij,
komt naar mij over 
en vereenzelvigt 
mij met zichzelf.




